
You are on the path... exactly where you are meant to be 
 

 
‘In de stilte hoor ik weer mijn eigen stem, vind ik mijn spoor’'  

 
Er zijn twee stromen in jezelf die je volgt: 

Je Levenspad, je kleine ik, waarbij je je eigen persoonlijkheid volgt en je eigen keuzes maakt 

en je Zielsstroom, je Grote Ik, waarbij de ziel je van binnenuit leidt door je intuïtie, je innerlijk weten. De 

ziel is verbonden met het veel grotere Goddelijke Plan. 

Doel van de workshop is contact te krijgen met je oorspronkelijke pad. Dan moeten de twee stromen gelijk 

lopen. Het gaat erom wie je werkelijk bent… 

Wanneer je luistert naar de stem van je ziel ga je je leven daaraan aanpassen. 

Dan wordt je leven een pelgrimstocht op zoek naar de Bron, je ware zelf, je Immaculate Concept, zoals je in 

je zuivere staat BENT. 

Dan loop je het "Sacred Path”, het pad van initiatie. 

  
Wanneer: 18 april 2009 

Kosten : € 110,-   incl. lunch en lesmateriaal, contant te voldoen bij aanvang. 

We starten de dag om 10.00 uur en stoppen tussen 16.00uur en 17.00uur 

Waar: Elandstraat 4 1338 KD Almere 

  

Heb je belangstelling voor deze workshop "The Sacred Path" laat het ons dan zo snel mogelijk 

weten. We hopen je te ontmoeten op deze bijzondere dag vol persoonlijke healingmomenten, 

bewustwording, meditaties, visualisaties en beweging op muziek. Voor informatie en aanmelding: 
  

  

 Willeke Bruggink                              Loes Vlugt 

Tel: 036 – 5326170            of           Tel: 071- 3617041 

bruggink1@chello.nl                        cerridwen@wanadoo.nl 


